
Lichtpuntjes op de Heuvel, kerst 2021 

(in alfabetische volgorde) 

 

Dat alles komt zoals het komt, en dat je daar vrede mee hebt 

Dat mijn zus vandaag 70 is geworden en een nieuwe hartklep kreeg 

De glimlach van Ineke Kiers 

De huiskamerviering 

De kerstboom net opgezet hebben en er direct verliefd op worden 

De pompoenplant die onverwacht groot wordt, en rare groene pompoenen geeft, die perfect blijken 

te kleuren bij onze nieuwe glazenkast 

De weekbrief van de kerk 

Een dag op veldwerk in de noord-Drentse moerassen 

Een prachtige opkomende zon, gezien in de vrieskou met vliegtuigstrepen die als een wak in het ijs 

tevoorschijn kwamen: elke dag kan weer een lichtpunt zijn als je het mag zien! 

Een vakantie, ooit, om naar uit te zien 

Ervan genieten dat mensen mijn huis mooi vinden   

Huisdieren, die zo trouw en grappig zijn 

In de stromende regen op fietsvakantie vanuit een frietkot door een wildvreemde Belg in huis 

gehaald worden 

In februari afgelopen jaar plotseling met zijn allen naar buiten kunnen om te schaatsen 

Kleinkinderen 

Lekker in mijn eentje lange einden racefietsen 

Mijn nieuwe liefde vinden 

Vrienden hebben die als ik verdrietig ben, altijd kan bellen om me op te vrolijken 


